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Leidraad 9 - Afsluiting Mandaat7 
 
TIJDSBLOK 
 

    18.30 aanvang,  eten en drinken verzamelen, bbq is reeds ontstoken 
 

    18.45 wel of niet samen verder, statement maken en elkaar zegenen 
     

    19.45 bbq 
    22.00 einde 
 

 
# Leg alle statements alvast gereed, naast elkaar op een tafel op alfabetische volgorde. 

   De wissellijsten mag je er ook bij leggen, maar de statements lijst je het uiteraard na de ceremonie in. 

# Maak het ceremonieel niet te zwaar, maar houd het nuchter.  

 

Verzamel van een ieder het eten en drinken en zet het gereed. 

Zorg dat je de bbq een uur voor aanvang van het eten ontstoken hebt. Bbq op gas uiteraard niet  

 

 
Neem het volgende met de mannen door: 
 

Verbondenheid  
‘Verbonden zijn doet iets met je. Het geeft draagvlak. Het gevoel van niet alleen staan. 
Echte vriendschap door dik en dun’. 
Het gebod der liefde  | lees voor Johannes 15:9-17  
 
Wel of niet aan samen verder  
Ons Mandaat7 is zo goed ten einde. We gaan zo meteen afsluiten met een statement en een bbq (of maaltijd) 
We hebben mooie en minder leuke dingen met elkaar gedeeld en dat schept een band. 
Het zou mooi en goed zijn als we deze verbinding met elkaar voortzetten.  
Alleen de praktijk is vaak anders. Niet iedereen is goed in het nemen van initiatieven. 
Het zou goed zijn om uit te spreken of wij als groep elkaar willen blijven ontmoeten en bijvoorbeeld om de 
drie maanden bij elkaar te komen. Dit kan een wandelmoment zijn of een soortgelijk mandaat-avond. 
Van Mandaat7 kunnen we leidraad ontvangen met een verlenging van een thema die wij aandragen. 
 
We hebben in ieder geval nog een weerzien door een praktische daad te doen voor een eenoudergezin. 
(Zie meer info hieronder, bij MandaaD) 
 
Misschien zijn er ook onder jullie Mandaat7 willen doorgeven door een groep te willen starten. 
(neem in dat geval contact met ons op voor meer info) 
 
 
MandaaD 
Na een periode van ontvangen is het mooi om te gaan geven, in dit geval voor een eenoudergezin. 
Prik eerst een datum (op een zaterdag) waarop alle mannen kunnen. Een datumprikker is meest efficiënt. 
Als de datum geprikt is, dan is het raadzaam op zo snel mogelijk contact op te nemen met stichting Present 
of het diaconie van jullie kerk. meer info vind je ook in de Handleiding voor gespreksleiders. 
Kom je er niet uit en/of heb je vragen, mail ons gerust. info@mandaat7.nl 
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STATEMENT & ZEGENEN | lees het volgende voor 
 

Zoals we de vorige keer hebben aangegeven,  willen wij deze avond een statement maken, of te  
wel een uitspraak waar wij als Mandaat7 voor willen staan.  
De grootste verandering in de wereld begint bij jezelf. In het klein. Een revolutie vanuit je hart. 

God vraagt alleen maar om Hem te dienen, 

om er te ‘zijn’ voor onze vrouw en kinderen;  

om de verandering te worden die we in ons gezin graag willen zien gebeuren;  

om de verandering te worden die we in de wereld graag willen zien gebeuren.  

Niet van eigen kracht, maar door Zijn genade! 

 

 

Iemand mag het voortouw nemen om de eerste statement te gaan ondertekenen. 

(je kunt het ook op alfabetische volgorde doen) 

Nadat deze heeft ondertekent, gaat hij weer staan en spreken er twee mannen, die hem het beste  

kennen, een zegen uit. En zo doe je dat bij elke deelnemer. 

 

Let op: een ieder is vrij om wel of niet te tekenen! Respecteer dat. 

  Diegene die niet wil tekenen, die mag dat laten passeren, maar geef hem uiteraard wel  

  jullie zegen mee. Maak dit vooraf kenbaar, zodat diegene niet ongemakkelijk gaat voelen. 

 

Als een ieder is geweest, mag vervolgens kan een ieder zijn eigen statement in gaan lijsten. 

 

 

 
Eet smakelijk en een mooie avond met elkaar! 
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