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Leidraad 8 
 
TIJDSBLOK 
 

    18.30 aanvang, gebed en beginnen met de  maaltijd 
 

    19.30 terugblik op thema 6, Time-Out 
     
    20.30 aanvangen met thema 7, Omzien 
    21.45 kringgebed en mededelingen 
    22.00 einde 
 

 
MAALTIJD   
Laat degene die de maaltijd heeft verzorgd, ook bidden voor de maaltijd en voor de avond. 
Waar gaat Gods hart naar uit? Lees bij het eten het volgende vanuit de bijbel:  Jakobus 1 vers 27 
“Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun  
nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven”. 
Lees ook Psalm 68 vers 5: “Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige 
woning”. 

 

 

TERUGBLIK THEMA 6 | TIME-OUT 
Stel open vragen om de kern van het gesprek van de vorige keer aan te halen om te kijken  
welke punten zijn blijven hangen.  
Is er iemand die iets meegemaakt heeft in afgelopen twee weken en wil delen? 
 
Vragen die kunt stellen om het gesprek over het thema op gang te brengen: 
# Laat jij je beïnvloeden door meningen van anderen? Zo ja, in hoe verre? 
# In hoeverre lukt het om de ‘trein’ tijdelijk stil te zetten en na te denken of je nog op de juiste weg zit? 
# En zo ja, hoe doe jij dat? Zo nee, wat heb jij nodig om het wel te kunnen? 
# Heb jij iemand waar jij jezelf kunt zijn en hem kunt vertrouwen om je hele hebben en houden  
   kunt neerleggen?  
 

 

Thuisopdracht 

Voor welke optie heb jij gekozen?  

Optie1: Bestudeer 1 Timotheüs  4 vers 7 en 8.  
Vrij vertaald: “Besteed je tijd en energie aan het trainen van jezelf om geestelijk fit te zijn”. 
Wat heb jij nodig om dit toe te passen? En lukt het om dit toe te passen? 
 
Optie 2: 
Heb je kunnen nadenken over de vragen en heb je dit samen met je vrouw kunnen doen? 
Wat is je/jullie conclusie? Wat is de balans?  
Of weet je wel dat het anders moet, maar weet je niet hoe of waar te beginnen? 
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THEMA 7 | OMZIEN 
We zijn gekomen bij de laatst thema 7, het ‘omzien’.  
Betekenis van ‘omzien’ uit Van Dale is ‘omkijken’ en belangstellende zorg voor een ander. 
Maar goed, als jij zelf en daarbij je gezin nog niet goed in evenwicht bent, hoe kun je er dan ‘zijn’  
voor de ander? 
Hieronder 3 opties: de vraag is dan ook: Waar sta jij?  
 

1. Jouw dagelijkse leven heb je goed op orde, uit de time-out is gebleken dat je in balans bent. 

Zou je willen nadenken of je tijd kunt vrij maken om te zien naar je broeder van je  

mandaat-groep die een ander nodig heeft? 

 

2. Bleek uit het vorige thema dat jouw leven niet in balans is, misschien ben je wel veel te goed in het 

uitdelen, maar kom jijzelf of je gezin daardoor tekort, dan is het beter om hier meer aandacht aan te 

besteden, dan is omzien naar jouw dierbaren op dit moment de belangrijkste vorm van omzien. 

 

3. Een derde mogelijkheid is dat jouw leven mooi in balans is als het gaat om aandacht voor je gezin en 

jouw activiteiten voor de ander. Maar hoe zit het met jezelf? Heb jij mensen, mannen, waarmee jij het 

leven kunt delen? Mannen die jou een spiegel voor (durven) houden? En visa versa? Heb je wel eens 

gedacht aan een of meerdere mannen waar je regelmatig mee bij elkaar komt om het leven te delen? 

Samen te bidden? Er zal een wereld voor je open gaan…..  

 

Waar sta jij en welk actie hoort daarbij?  

 

Vragen die jullie verder kunnen helpen: 

-wie heeft behoefte om met iemand op te trekken? Spreek het uit. 

-wie zou het mooi vinden om geregeld bij elkaar te komen om te bidden voor elkaar en onze gezinnen? 

-wat raakt jou hart als het gaat om ‘naastenliefde’? 

 

Groepsopdracht 

Deel pennen en een strookjes papier uit en laat een ieder nadenken over zijn buurman rechts van hem. 

Omschrijf wat je zo mooi aan hem vindt en wat waardeer je in hem. 

Vervolgens laat je de mannen hun eigen valkuil opschrijven op een ander strookje en laat een ieder zelf 

kort daarover vertellen. 

Laat daarna een ieder vertellen welke mooie dingen hij opgeschreven heeft over zijn rechter buurman. 

Laat het een mooi bemoedigingsronde zijn en dat  

 

 
Afsluiten 
Sluit af met kringgebed.  
Bid dat jullie het verschil mogen maken in je eigen leven, maar ook in levens van je ‘naasten’. 
Dat jullie mogen omzien door er te ‘zijn’. 
 
Mededelingen: 
Eten: BBQ! Gezamenlijk inbreng. Wie verzorgd wat?  
Statement: Zie de uitleg hieronder beschreven 
Eventuele eigen mededelingen: 
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VOORBEREIDING AFSLUITAVOND 
 

Zie ook de handleiding voorin onder ‘voorbereiding voor de laatste avond’   

 

Neem het onderstaand met de mannen door: 

 

Indeling van de laatste avond: 

18.30 uur: Aanvang,  eten en drinken verzamelen, bbq is reeds ontstoken: 

18.45 uur Statement maken en elkaar zegenen; 

19.15 uur Starten met bbq 

22.00 uur Officieel eind 

 

Eten: 

Regel onderling wie wat meeneemt. 

Bijvoorbeeld de ene neemt briketten mee, de ander een pak karbonades en de ander bijvoorbeeld een 

fles wijn. Zo stel je simpel een bbq-maaltijd samen. 

 

Statement: 

Op de afsluitavond willen wij een statement maken, of te wel een uitspraak waar wij als Mandaat7 voor 

staan. Er zijn twee verschillende statements waar een ieder zelf voor kan kiezen. 

Ook is het mogelijk om zelf tekst aan te dragen die het beste bij je past. 

Laat de twee voorbeelden zien en noteer hun keuze. 

 

Het statement gaan we op de afsluitavond ondertekenen en elkaar zegenen. Vervolgens gaan we het 

feestelijk met elkaar afsluiten. 

Het ondertekenen van het statement is niet verplicht, maar wel een mooi gebaar naar elkaar toe. 

De keuze om mandaat te (blijven) doen, doe je immers niet vanuit het moeten, maar vanuit je hart. 

 

Laat de mannen het ook gewoon eens even lezen die daar behoefde aan hebben wat zij gaan 

ondertekenen. 

Vervolgens zullen we na het ondertekenen, elkaar gaan zegenen. 

 

 

 
 


