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Leidraad 2 | Het hart van een man 
 
TIJDSBLOK 
 

    18.30 aanvang, gebed en beginnen met de  maaltijd 
 

    19.30 terugblik op de vorige avond 
    19.35 groepsvraag 
    19.45 groepsopdracht 
 

    21.45 kringgebed en mededelingen 
    22.00 einde 
 

MAALTIJD   
Laat diegene die de maaltijd heeft verzorgd, ook bidden voor de maaltijd en voor de avond. 
Lees zelf Handelingen 13 vers 22 voor (de tekst slaat op de thema van de avond) 
Toen stootte God hem (Saul) van de troon en maakte David koning, van wie hij getuigde:  
“In David, de zoon van Isaï, heb ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil  
zal handelen.” 
Deze tekst kan troostrijk zijn. David was namelijk een man naar Gods hart, maar leefde het leven 
ook met vallen en opstaan…” Wie doet dat niet? 
 
TIJDENS DE MAALTIJD 
Laat de mannen tijdens de maaltijd vertellen over hun linker buurman (bij voorkeur niet dezelfde  
tafelschikking als vorige week). 
Wat weet hij nog van hem? Naam, aantal kinderen, werk/hobby etc.  
Niet iedereen heeft dezelfde werking qua geheugen, dus elkaar soms even vooruit helpen is geen 
probleem. Het is geen overhoring. Er mag best gelachen worden  
 

 

TERUGBLIK  | OP DE VORIGE AVOND 

Vragen die je kunt stellen: Als we terugblikken op de vorige avond, wat is je bijgebleven? 
Heb je het thuis over gehad? Heeft het afgelopen week je bezig gehouden, zo ja, wat? 
Heb je nog opmerkingen en/of wil je misschien nog iets bijzonders delen? 
 

GROEPSVRAAG  
Wanneer werd jij man?   
Heb je ooit daadwerkelijk bewust die overgang gemaakt? 

 

PRAKTISCHE GROEPSOPDRACHT | TEKEN JE LEVENSLIJN   
- Teken je levenslijn van je geboorte tot en met het heden, in ongeveer 5 minuten  

- Geef een ieder circa 10 minuten de gelegenheid om zijn levenslijn vertellen 

- Wat zijn de hoogte punten, wat zijn de dieptepunten in je leven? 

- De andere deelnemers mogen hem aansluitend kort bevragen over eventuele  

   onduidelijkheden en/of belangstelling. 
 
DOEL VAN DE OPDRACHT:  

Je leven delen met anderen en om van elkaar te weten in welk fase van je leven je op dit moment bevind. 
En daarmee begrip voor elkaar te creëren.  
 
KANTTEKENING: 
- Geef elk persoon evenveel aandacht, dus ook voor de laatste man! 
- Laat de laatste man er geen afgeraffeld gevoel aan over houden door de tijdsdruk. 
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AFSLUITEN MET KRINGGEBED 

Tip voor elk komende avonden: niet iedereen is gewend om hardop te bidden of vindt het lastig  

om zich in een kringgebed te uiten.  Dit moet groeien. Geef van tevoren aan dat het niet  

verplicht is om een gebed uit te spreken, maar een ieder hier in vrij is. 

Spreek in ieder geval uit dat een van jullie, de gespreksleiders, als laatste het kringgebed afsluiten. 

Vergeet niet, doe het staand, in een kring en armen om elkaars schouder. 
 
Als het bidden niet lekker loopt of niet los komt, kun je ook gezamenlijk afsluiten met het 

 ‘Onze Vader’. (Matteüs 6:9-13) Het is altijd goed om hiermee af te sluiten  

 

 

MEDEDELINGEN 
ETEN:   Wie verzorgt het eten de volgende keer? 

LEZEN:   Lees vóór de volgende keer thema 1 uit het ‘thuiswerk’  

THUISOPDRACHT: 1 op 1 gesprek (zie uitleg hieronder) 

EIGEN MEDEDELINGEN: 
 

 

 

 

Lees het uitleg geheel voor aan je mannen: 

THUISOPDRACHT | 1 OP 1 GESPREK 

Tussen deze en de volgende avond is het de bedoeling dat we met iemand uit de groep een 1 op 1 

gesprek hebben. Bij voorkeur niet iemand die je al goed kent. Juist iemand die je graag beter wilt leren 

kennen. 

Als de groep uit een oneven aantal bestaat, dan is er één groepje dat bestaat uit drie mannen. 

Prik nu de datum dat dus plaats vindt, tussen nu en de volgende Mandaat7 avond. 

 

Het is niet de bedoeling dat het gesprek bij één van jullie thuis plaats vindt, maar in de buitenlucht. 

Wandelend werkt gewoon het beste om tot een goed gesprek te komen, de neuzen staan dezelfde kant 

op en het wordt hierdoor niet statisch. 

 

Doel van het gesprek is uiteraard om elkaar beter te leren kennen, maar ook om te weten wat de ander 

op dit moment bezig houdt.  

Maar juist ook mooi verder te gaan met het gene wat al gedeeld is in de kennismakingsrondes tijdens de 

maaltijden. 

 

Stel open vragen naar elkaar toe. Dus zo min mogelijk vragen die je met ‘ja’ en ‘nee’ kunt 

beantwoorden. 

Belangrijkste vraag zo kunnen zijn:  Wat houdt jou op dit moment bezig? 
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