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       8.00 verzamelen op locatie van hulpbehoevende  
   

     15.00 einde* 
 

 
Indien jullie geen project doen via Present, maar via jullie diaconie of anders, stuur dan dit formulier naar de mannen 
van je groep voorafgaand de dag van jullie MandaaD. 
Indien jullie een project doen via Present, ontvangen jullie van Present net zo’n soort gelijk formulier. 
 
 
Nog een paar tips voor je aan de slag gaat… 
 
Voordat je aan belt bij de hulpontvangers, wacht eerst tot dat elk deelnemer aanwezig is. 
Zo voorkom je eventuele onrust. 
  
In verband met de privacy van de hulpontvangers willen we jullie vragen om bewust om te gaan met het 
plaatsen van foto’s op Twitter, Facebook en/of andere (social) media. 
Zorg dat er geen herkenbare info en/of foto’s op terecht komen van de hulpontvangers en hun situatie. 
Algemene info over jullie inzet met een foto van jullie mag natuurlijk wel.  
 
Bij de meeste projecten betekent het heel veel voor de hulpontvangers dat anderen hen tijd en aandacht 
geven. Wees je ervan bewust dat het contact en houding naar hen toe, net zo belangrijk is als het zichtbare 
resultaat van bijvoorbeeld het sauzen van een muur. 
 
Accepteer de hulpontvanger zoals hij of zij is. Als mensen anders reageren, anders praten of zelfs anders 
ruiken dan verwacht, bedenk dan dat niet alles is wat het lijkt en dat het goed is dat je er bent, ook zonder 
dat je een bedankje krijgt of zonder dat iemand zichtbaar blij is. 
We zijn in staat om de hulpontvangers te beoordelen op de aanwezige objecten zoals een groot flatscreen-
tv. Maar bedenk dat deze wel eens in een opwelling aanschaft kunnen zijn tijdens een WK/EK en dat ze nog 
steeds met een schuld zit. En het zou zo maar kunnen dat de kinderen boven slapen met de matras op de 
grond…   
 
Doe zoals Jezus zou doen. Zoals Hij keek naar de Samaritaanse vrouw bij de put. Hij keek niet naar de 
buitenkant, maar wie ze werkelijk wilde zijn. (Johannes 4:5-42) 
Veel hulpontvangers hebben schaamte en zeker met het om hulp te vragen en te ontvangen. 
 
Hou de gesprekken luchtig en algemeen, je hoeft geen hulpverlenende rol te vervullen of diep in te gaan op 
de problematiek van mensen. 
 
Ben je geraakt door de situatie en zou je graag meer willen doen? Dat is mooi, maar doe geen toezeggingen. 
Maar neem eerst even met de contactpersoon van jullie diaconie. 
 
Omdenken: bij het afscheid kun je een kleinigheidje afgeven aan de hulpontvanger , bijvoorbeeld Merci 
chocolade. Uit ervaring weten we dat dit iets teweeg kan brengen bij de hulpontvanger, omdat het een 
omgekeerde wereld is, als de hulpgevers ook nog iets geven…. 
 
Gods zegen! 
 
                                                                                                                                      
BRON: STICHTING PRESENT       * DE TIJDEN ZIJN NAAR EIGEN INZICHT IN TE VULLEN 

 
 
 
 
 


