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Leidraad 1 | Inleiding 
 
In de leidraad gaan wij uit van de starttijd van 18.30 uur. Als je een andere starttijd aanhoudt, dan uiteraard de 
aangegeven tijden aanpassen.   
 

TIJDSBLOK  (vanwege de film is het van belang om de tijdsblok aan te houden) 
 

    18.30 aanvang, korte welkom, gebed en beginnen met de maaltijd 
 

    19.30 starten met de film 
     

    21.40 nabespreking en mededelingen 
    22.00 einde 
 

 
KORT WELKOM   
Heet de deelnemers welkom in je eigen bewoording en complimenteer hen voor hun deelname. 
Wat hieronder in het blok staat, is wat je zeker de mannen mee mag geven als bemoediging. 
‘Dat je deel neemt aan de Mandaat7, geeft al aan dat je bewust bent van je rol als vader van je  
gezin en dat je moed hebt om je kwetsbaar te willen op stellen.’ 

 

Mandaat7, waar staat dat voor?    Uit Van Dale:  mandaat betekent ‘opdracht’. 

De betekenis die we aan Mandaat7 hebben gekoppeld is:  

‘Je hebt van God mandaat, een opdracht, gekregen.’  

Wat dat is, gaan we ontdekken in de ZEVEN thema’s, van Mandaat7. 
 
 
 

ETEN & KENNISMAKING  (± 7 minuten per persoon) 
Diegene die voor het eten heeft verzorgd mag het eten zegenen en voor de avond bidden  
Doe intussen een ontspannen kennismakingsronde met de volgende drie vragen: 
 
- wat is je naam, leeftijd, werk en bij welke kerkgemeente ben jij aangesloten? 
- hoe is je gezinssituatie? (hoeveel kinderen, leeftijden en bijzonderheden) 
- eventueel je hobby’s of andere bezigheden 
 
TIP:  Je zult zien dat bij de eerste de beste die meer vertelt dan de drie vragen, de volgende nog meer tijd  
nodig zal hebben. Laat het niet ten kosten gaan van de laatste man, zodat hij zijn niet verhaal niet hoeft  
af te raffelen. Dat is voor hem geen goed begin. 

 

OPDRACHT 
Geef de mannen, na het eten, elk een blanco half A4-tje en stel aan jullie zelf de onderstaande  

vragen. Verzamel het als de antwoorden opgeschreven zijn.  Geef aan dat de briefjes op de  

laatste avond weer tevoorschijn komen om het samen te gaan doornemen. 

- Wat wil je leren? 
- Wat is je verwachting van Mandaat7? 
 

 

FILM KIJKEN  
Geef kort aan waar de film over gaat. Informatie achter op de DVD is vaak de beste info. 

Start uiterlijk om 19.30 uur. Onderbreek de film niet. Dat zorgt voor een breekpunt.  

Zorg in ieder geval dat er pot koffie/thee klaar staat. Liever geen chips of andere snaaierij,  

dat kan voor anderen een bron van irritaties zorgen. Geef alvast aan dat na de film nog  

over de film wordt na gesproken en tevens wat uitleg over het programma van Mandaat7. 
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NABESPREKING  
Vraag:  Wie wil wat zeggen over de film, wat spreekt je aan? (onderwerp/gevoelens/gedachten)  
 
SAMENVATTING: Voor sommigen komt de film binnen, voor sommigen kan het te Amerikaans overkomen. 
   Dat geeft niet. Haal de kernwaarden eruit, zoals het samen eten, de gesprekken,    
        trouw aan elkaar, bewust wording etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEDEDELINGEN: 
UITDELEN: Deel de boekjes uit (“THUISWERK’) 

ETEN: Wie verzorgt de volgende keer het eten? 

EVT. EIGEN MEDEDELINGEN: 

 

AFSLUITEN MET KRINGGEBED  
Doe dit staand, in een kring en om een broedergevoel te scheppen sla je je arm om de schouder van je 

broeders links en rechts.(leg hierbij uit dat niemand zicht verplicht hoeft te voelen om hardop te 

bidden…) 

 

 

Lees het onderstaand letterlijk aan de mannen voor om voor een ieder duidelijk te hebben wat de opzet van 
Mandaat7 is. 
 

HET GESPREK 
Mandaat7 is geen cursus, we behandelen geen lesmateriaal, maar gaan samen in gesprek aan de 

hand van de leidraad die vragen, stellingen en opdrachten bevat.  

Het Mandaat7 boekje is bedoeld om je in het betreffende thema te verdiepen.  

Je doet jezelf, maar ook de groep tekort als je het boekje achter elkaar uit gaat lezen. 

Dus lees het betreffende thema nadat je samen het thema hebt behandeld.   
 
VERWACHTING  

Aangezien dit geen cursus is, is het niet de bedoeling dat wij als gespreksleiders jullie gaan vertellen 

hoe je bijvoorbeeld met je kinderen om moet gaan. De insteek is dat wij van elkaar willen en gaan 

leren. 

Wij zorgen er als gespreksleiders voor dat wij bij elkaar komen, gesprekken opstarten vanuit het 

leidraad en waarnodig bijsturen of ingrijpen. Maar zie ons ook zeker als deelnemers die willen 

groeien naar ‘het hart van vaderschap’. 

Bevraag ons als gespreksleiders ook. Scherp ons ook aan zodat wij ook kunnen groeien. 

Als het maar vanuit liefde wordt gedaan. 

(Je kunt dit leidraad als voorbeeld laten zien, om aan te geven dat je dit vanuit Mandaat7 wordt 

aangereikt.) 

 

VERTROUWEN & AFSPRAKEN 
We willen elkaar echt leren kennen. Dat kan alleen als er vertrouwen is. 

Wij spreken naar elkaar uit, dat wat hier besproken wordt, ook hier blijft. 

Jouw en mijn openheid is namelijk mede bepalend voor de openheid van onze groep.  

Jouw en mijn kwetsbaarheid is de sleutel naar moed, namelijk onze harten. 

 

Of je het deelt met je vrouw is jouw verantwoordelijkheid. Jij kent immers je vrouw…. 

Verder is het prettig om elke avond je mobiel zo uit te zetten dat het in ieder geval niet storend is. 

Kom op tijd en wees er altijd bij. Je kunt een keer verhinderd zijn, maar het zou jammer zijn omdat je 

dan de aansluiting met de groep mist. 
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